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Lieve Gil,
Je gaat vaak met me mee. Naar 
vergaderingen, in de trein, naar 
interviews, theater, concerten 
en feestjes. De ene keer subtiel 
en nonchalant voor de goede 
verstaander, de andere keer 
groot en opvallend zodat 
ik alom complimenten krijg. 
‘Dankje’ mag ik dan niet zeggen 
van jouw broer, dus zeg ik trots: 
“Ja hè, ontwerp van mijn tante!”.

ADINDA,  BRAM, 
DANTE en  SERGE

Het voelt goed je bij me te 
hebben, jouw stijl die verrast 
en de drager een beetje 
optilt, ‘t gewone van alledag 
ontstijgend. Schoonheid 
waar je vrolijk van wordt, 
vertrouwd maar toch ook 
altijd prikkelend. Misschien is 
dat wel het ingrediënt van zo 
jeugdig en speels 70 worden?Heel veel liefs,

Dante, Serge, 
Bram en Adinda

Ps van Dante: als je goed 
kijkt zie je dat er iets niet 
klopt op de foto.
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ADRIENNE
De grijze oproltas is mijn favoriet. 
Tegelijkertijd discreet en opvallend, 
praktisch en onhandig. Deze 
tas is meegeweest naar kantoor, 
naar het strand, heeft alle hoeken 
van de kroeg gezien, werd in 
fietsmandjes en op achterbanken 
gegooid, en steeds wordt de tas 
mooier en soepeler.
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AGNIET
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ANJA
Een mooie traditie: de kledingruilbeurs 
met vriendinnen! In ons werkende leven 
waren de colbertjes zeer gewild, en daar 
paste ook een sieraad op. Jarenlang 
droeg ik deze leren veiligheidsspelden 
van Gilberthe en kreeg ik daar veel en 
mooi commentaar op. 
Het tasje was handig voor een avondje 
uit, want er paste een zakdoekje en 
een portemonneetje in. Nu ligt hij 
als herinnering in de kast, want …. de 
telefoon past er niet meer in!
Het was elke keer weer een mooi moment 
als Gilberthe haar nieuwe collectie aan 
ons presenteerde en verrast reageerde 
op onze bewondering! 

Gilberthe, van harte gefeliciteerd!
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ANNE
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ANS

Wantrouwend kijk ik op de klok,
klaar voor een romantisch verre 
reis met de Transsiberië Express. 
In de reistas neem ik mijn shopper, 
mijn netje, mijn wallet en het ovale 
zwarte tasje mee. Zo kan ik bij elke 
stop handig boodschappen doen 
en in de restauratiewagen chic 
dineren.
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Favo tas, favo kleur, favo stijl: 
nonchalant chique. Zo zie ik Gil 
zelf ook, fietsend door Amsterdam 
of aan ‘t werk in de moulin. 
Kleur brengend in het grijs en 
gewoon. Bovendien is dit ook een 
waanzinnige doggy-bag!

CARLOTTA
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Lieve Gilberthe,

Jouw prachtige tassen. Ik herinner mij 
nog goed dat ik, samen met Marianne, 
naar je woning in Amsterdam kwam en 
vol bewondering heb gekeken naar jouw 
ontwerpen en onder de indruk was van jouw 
creativiteit.

Ik had een prachtige tas uitgezocht die ik 
jarenlang met veel plezier gebruikt heb.
En jouw creatieve spirit herken ik ook in 
“Moulin du Merle”, waar alles is zo smaakvol
ingericht en t huis ademt vooral door jouw 
aanwezigheid een fijne sfeer.
Emile en ik hebben er fantastische 
herinneringen aan.

Liefs Cora en Emile

CORA en  EMIL IE
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Wij zijn een paar keer met 
veel genoegen te gast 
geweest in Frankrijk. En ik 
heb veel bewondering voor 
de manier waarop ze het 
daar regelt. 

DINI
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Als puber kocht ik mijn eerste tassen van 
Gilberthe. Ik verzon manieren om mijn 
lippenstift en sleutels niet door de nettas 
te laten vallen, en vroeg haar extra lange 
hengels aan de shopper-tas te maken, 
zoals ik bij Isabelle had afgekeken.

Het kleine rode ovaaltje ligt altijd klaar om 
mee te gaan naar een feestje dat chique 
genoeg is om alleen een zakdoek en een 
poederdoosje nodig te hebben :)

Het buiktasje is een dierbaar cadeau 
van Gil: ze maakte het na mijn bevalling, 
precies zoals ik aangaf nodig te hebben 
tijdens de vele babywandelingen: een 
klein stevig buideltje om mijn sleutels en 
telefoon snel te kunnen grijpen. 

ELINE
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Op deze ‘aktetas’ van mijn zusje was ik 
altijd heel trots. Ik nam hem graag mee 
naar vergaderingen. Weliswaar kon er 
geen appel of flesje water in, maar dat 
werd ruimschoots gecompenseerd door 
het feit dat het een echt en origineel 
Gilberthe Akkermans-ontwerp was. De tas 
lag dan ook altijd pontificaal voor me op 
tafel, met de mooie zijde boven.

De riem dateert ook uit de ‘Facto’-tijd. In 
Indonesië gemaakt, met materiaal van 
daar. Een bijzondere en inspirerende tijd 
voor Gilberthe. Zakelijk liep het avontuur 
minder goed af, maar de ontwerpen en 
producten zijn gebleven. En voor Gil de 
herinneringen aan dit grootse avontuur.

ERIK
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Lieve Gilberte.

Mijn 
voorstellingsvermogen 
is best groot, maar jij 
als 70 jarige is voor mij 
volkomen ondenkbaar. 
Dat we elkaar zo lang niet 
gezien hebben speelt 
daarbij natuurlijk ook een 
grote rol.
Zo klein, zo breekbaar 
maar blijkbaar zo 
taai………

Ik denk met veel plezier 
terug aan de tijd dat 
je mij assisteerde bij 
Avenue. Je had net een 
nieuw huis bij Artis. Was 
net begonnen met je 
tassen. Ik herinner me 
de papieren zak vertaald 
in leer. Maar ook de 
opvouwbare tas van 
houten strips.
Hadden we de grote 
tas(zo’n beetje als een tas 
voor tennis rackets) niet 
gefotografeerd met Karel 
Fonteyn in Antwerpen??
Het was altijd gezellig en 
we hebben veel gelachen 
maar ook 
hard gewerkt.

FRANS

Jij was van alle 
assistentes/stagiaires/
redactrices de meest 
zorgzame,  degene met 
de meeste belangstelling 
en interesse in anderen. 
Ik herinner me dat je 
mij altijd vroeg hoe het 
met me ging en of ik wel 
genoeg gegeten had. 
Van die zorgzaamheid 
zullen je kinderen veel 
profijt hebben gehad 
neem ik aan.

Ik heb in mijn archief 
(een stel oude 
schoenendozen haha) 
gezocht naar een 
foto van ons. Maar 
helaas niks gevonden. 
Misschien in de 
opslag???

Ik zou zeggen vier het 
leven!!
Veel geluk en ik hoop 
dat we elkaar een keer 
treffen.!!
Dikke zoen en “tender 
embraces” !!! 

Frans Ankone
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Een tas van Gil is toch wat iedereen wil ?

HANNEKE
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O wat voelde ik me chique, toen ik begin 
jaren ‘80 met deze biezentas naar mijn 
eerste baan in Den Haag vertrok. Per tram, 
ook nog.

Vreselijk jammer dat ik hem per ongeluk op 
zijn kop hield, toen ik een kaartje kocht bij 
de conducteur….

Gelukkig kon er niet zo heel veel in.

Voor een praktische tas ga je naar de 
Hema, zei mijn zusje wel eens.

ISABELLE



G I L B E R T H E

V E R J A A R D A G  7 0

0
5

 M
A

A
R

T
 2

0
2

3
A

K
K

E
R

M
A

N
S

33

Mijn ‘zeehonden-tas’ 
kreeg ik van Gilberthe als 
proefmodel. 

Niet van zeehonden-bont 
maar van veulen-bont. Klinkt 
ook zielig, maar is toch veel 
gewoner want als de haren 
eraf zijn gehaald houd je 
een mooi stukje, gewoon leer 
over. Maar het lijkt precies 
op zeehond en dat was 
symbool voor de strijd tegen 
het bont. 

De paar keer dat ik 
hem in het openbaar 
gebruikte kreeg ik meteen 
commentaar: mag niet, kan 
niet, foei, schande! Bont was 
toen net uit den boze en dit 
model heeft volgens mij de 
winkel dan ook niet gehaald. 
Die ontmoediging ben ik niet 
te boven gekomen en dus 
staat mijn zeehondje voor 
sier op de kapstok met een 
collectie sjaals er in. 

JAN

Het was bijna onmogelijk 
om indertijd -jaren ’80- een 
commercieel succes van de 
tassen te maken omdat in 
de winkels waar je een tas 
koopt de prijs ‘minimaal drie 
keer over de kop gaat’. En 
de bereidheid om een paar 
honderd euro/gulden voor een 
tas te betalen was toen een 
stuk minder dan nu. Voor de 
lelijkste tassen van Prada en 
Vuitton staan nu mensen in de 
rij; ‘limited edition’ staat voor 
succes. 

Maar ik heb een echte ‘very 
limited edition’ Gilberthe 
Akkermans en ik ben er trots 
op! 
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Wereldtassen
Terwijl ik zit te eten in een restaurant, neemt aan 
een tafeltje tegenover mij een bekende plaats. Zij 
kijkt naar mij en roept meteen: “ Jij hebt er ook 
één!’ Ze wijst naar mijn GA tas. Ik weet niet meer 
precies welke ik bij me had: de prachtige zak-tas,
het leren etui met borduursels of was ’t dat mooie 
donker-groene katoenen etui ... of was het die 
indrukwekkende plat

leren nomaden-tas met ritsen, waarin je je 
documenten kon bewaren? Even later voegt zich 
een nieuw iemand in de conversatie: “Ja, maar ik 
ook!”. Ook deze dame was in het bezit van een GA 
tas, etui, en net! Lofuitingen kruisten elkaar. De GA 
fanclub vond elkaar in een Amsterdams
restaurant.Wereldtassen zijn ’t.

JOKE
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Lieve Gil,
Wat ben ik nog steeds blij 
met jouw geweldige tassen! 
Deze zijn zo vakkundig 
gemaakt, mooi in afwerking, 
handig in gebruik en 
origineel van ontwerp, dat ik 
hiermee altijd trots voor de 
dag kan komen.

Zo zijn jouw tassen mee 
geweest naar menig 
congres, receptie, of etentje. 
Die grote ontlokte dan 
vaak de uitroep: heb je je 
dwarsfluit mee?
Ik kan me jouw huis en 
atelier met al die materialen 
die je daarin verzameld had 
aan Entrepotdok, nog goed 
herinneren. Was het eind 
jaren zeventig dat ik daar je 
tassen uitzocht?

KITTY

Omdat ik al je ontwerpen 
mooi vond en nooit 
kon kiezen, heb ik 3 
tassen en meerdere 
leren spelden in diverse 
kleuren aangeschaft in 
die jaren (en me toen dus 
niet gehouden aan het 
adagium van Rolf, of was 
het Roemer (?), die later zei: 
“de keuzes gekozen kunnen 
worden!”).
Ik hoop dat je tevreden 
en met veel plezier terug 
kijkt naar al die mooie 
producten die je in de 
wereld hebt gezet. Een 
fijne verjaardag gewenst 
en nog heel veel gelukkige, 
gezonde jaren erbij!

Liefs, Kitty
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This bag was passed down to me 
from Carlotta. She told me that 
Gilberthe made this bag for her a 
long time ago. It looks like it can 
be found anywhere, but in fact it 
is a bit unusual and elegant. The 
handle of the bag is attached to 
the front on one side and to the 
back on the other. It can be used 
as a shoulder bag by attaching 
a strap, but the strap is slightly 
short and cannot be carried 
diagonally over the shoulder. The 
buttons on the bag are a little 
difficult to open.

Functionality is not the most 
attractive feature of this bag. 
But that is why this bag is so 
charming. And this charming, 
original and elegant bag reminds 
me of Gilberthe.

KUMI



G I L B E R T H E

V E R J A A R D A G  7 0

0
5

 M
A

A
R

T
 2

0
2

3
A

K
K

E
R

M
A

N
S

41

Het aantrekkelijkste van de GA-tassen 
is eigenlijk Gilberthe zelf. Als je ziet hoe 
vanzelfsprekend zij ze draagt, hoe ze er mee 
omgaat, dan denk je, o die wil ik ook. En 
vooral, ze zijn zo heerlijk eenvoudig.

Dat simpele is niet iets van zomaar. Gilberthe 
kijkt om zich heen en pikt ideeën op, gewone 
dingen, zoals de stevige rechtop staande 
papieren zak waarin boodschappen worden 
geladen.Het zijn DROOG concepten avant-
la-lettre Zelf heb ik maar drie GA-stukken. 
Helaas mis ik het gemak waarmee zij ze 
verslijt.

L ILY
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L INDE en  KEES LUCIA
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MARGA

De tassen van mijn favoriete 
nicht Gilberthe

De beige “zaktas”:

Een heerlijke rommeltas van 
zacht leer die ik denk ik al zo’n 
35 of 40 jaar mee gaat. Ligt alti-
jd in het zicht en gebruikt voor 
allerlei gelegenheden. Lekker 
opgerold als handtas of in zijn 
geheel als boodschappentas. 
Soms een aantal jaren niet ge-
bruikt en dan heb ik hem weer 
helemaal gevonden en gaat hij 
overal mee naar toe.
Hij blijft maar mooi!!

En heel trots draag ik daarbij 
het soepele leren jack voor 
binnen en of buiten. Ik denk 
mijn eerste aankoop die maar 
niet uit de mode raakt.

Het groene “koffertasje”
Mooi klein, sjiek, bijzonder en 
charmant.
Voor avondjes uit of een feestje. 
Gebruik ik hem niet dan is het 
een heel mooi apart sieraden 
koffertje.

Wat kan ik ervan vertellen als 
trotse eigenaar.Ze zijn mooi, 
bijzonder, dierbaar Ide eerste 
plaats zijn ze prachtig en bli-
jven ze prachtig. En dat Gil ze 
ontworpen en gemaakt heeft 
maakt ze extra bijzonder. 
De nicht met wie ik vroeger 
samen de geit uitliet in zeve-
naar. Samen op pad met de 
geit aan een touw.

Iedere keer als ik in Frankrijk 
ben kijk ik toch weer verlek-
kerd naar de nog uitgestalde 
tassen….. maar ik heb al een 
tas en nog eentje en die sli-
jten niet…..

Welke wel geheel versleten 
is, tot op de laatste draad, is 
de handige portemonnee of 
portefeuille, het geldtasje van 
mijn moeder. (voor Gilberthe 
tante Tony)
Die heeft ze altijd gebruikt 
tot haar dood en echt hele-
maal opgebruikt! Daar was ze 
zuinig op en gek mee. Hij is er 
niet meer dus kan niet meer 
geshowd worden helaas.
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Hierbij de foto met het tasje van Gilberthe, 
dat voor mij heel belangrijk is. Hierin bewaar 
ik de dingen die ik dagelijks nodig heb als ik 
de deur uit ga: de autokaart, de huissleutel, 
mijn smartphone, wat contant geld, een 
boodschappenlijstje en wat losse briefjes. Een 
heerlijk kleinood. Vaak plaag ik Ted dat hij ook 
zo’n tasje moet gaan gebruiken, want hij is vaak 
zijn smartphone kwijt. Op deze foto wijs ik naar 
twee oranje kussens die Gilberthe op de witte 
bank smeet, toen ze een keer bij ons thuis kwam 
en die witte bank zonder kussens zag tegenover 
twee mooie oranje fauteuils met oranje kussens 
erin. Door deze actie maakte ze meteen van 
de zitruimte één geheel. Daar ben ik haar nog 
steeds dankbaar voor. 

MARIA
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Lieve Gilberthe, 

van HARTE gefeliciteerd met je 70e 
verjaardag.

Ik heb 5 tassen van jou en ik heb deze 
allemaal met veel plezier gedragen. 
Uit deze tassen heb ik gekozen voor 
de tas op de foto met de rood/groen/
zwarte kwasten. 
Deze tas heb ik het allermeest 
gedragen. De buitenkant ziet er nog 
goed uit, maar van binnen zie je goed 
aan de slijtage hoeveel deze tas is 
gebruikt! 
Hopelijk zien we elkaar weer eens dit 
jaar.

Voor nu stuur ik je veel liefs en een 
leuke verjaardag.

Marian 

MARIAN
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Herinneringen ter gelegenheid van 
je zeventigste verjaardag 

Groningen
Begin jaren zeventig woonden wij 
in een huis aan de Coehoornsingel, 
vlakbij het Hereplein. Je kon vanuit 
het raam zien welke film er draaide 
in de bioscoop. In de zomer had je 
uitzicht op de bloeiende kastanjes 
van de Ubbo Emmiussingel. 
Gilberthe, jij deed de kunstacademie 
en was creatief, altijd bezig met 
projecten: het interieur van je kamer, 
textiel, verf. 
We deelden de keuken en de 
pannen. Toen ik eens een soepkip 
wilde bereiden, kleurde die tot mijn 
verbazing langzaam blauw. Jij bleek 
die pan ook te gebruiken om textiel 
te verven, ha, ha! 
Jij kwam mij helpen met jouw 
vrienden clubje, medestudenten, 
leerlingen van Matthijs Röling, met 
de verbouwing van de woning in de 
Leeuwarderstraat, toen ik verhuisde. 

Later
Jouw specialiteit werd  tassen 
ontwerpen en accessoires en jij 
verhuisde van A’dam naar de Moulin 
du Merle. 

MARIANNE

Een prachtige plek, 
met je creativiteit wist 
je de uitdagingen te 
trotseren en al die gasten 
een sfeervol logies te 
bieden (zoals de 10 pers. 
wielerclub van Jaap) 

Tas en toverportefeuille
De tas had/ heb ik voor 
feestelijke gelegenheden, 
nog steeds. 
En de portefeuille: 
Vijf jaar geleden kwam ik 
met de laatste trein uit 
Gouda aan in Groningen: 
uitchecken maar OV-
kaart nergens te vinden 
in mijn tas, onderweg nog 
wel controle gehad; een 
raadsel!
Drie maand later vond ik 
die verdwenen OV-kaart 
terug achter de voering 
van de toverportefeuille, 
sindsdien nog wel in mijn 
bezit maar niet meer in 
gebruik. 
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Ik ga op reis en neem mee... Jouw tassen hebben me 
veel vergezeld door de jaren heen... zijn eigenlijk een 
soort kameraadjes.

De werktas heb ik doorgegeven aan Adinda 
en de lattentas heb ik te intensief gebruikt als 
boodschappentas. 

De portemonnaie vergezelt me bij theaterbezoek...  
De witte is op dit moment mijn dagelijkse favoriet  , 
mijn stok en een flesje water passen er perfect in, niet 
te  zwaar… voor een bezoekje aan een museum...

MARIANNE

De geborduurde reistas 
moet nog een vriend 
worden, ik nam hem 
onlangs over van iemand 
die mijn blijdschap ermee 
deelde . Neem hem vast 
mee naar je feestje...

Onze vriendschap lieve 
schoonzus bestaat ook al 
zovele jaren... Die neem ik 
ook graag met me mee...
Hopelijk nog vele vele 
jaren...

Liefs
Marianne
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MARIEKEN
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MARJO

The rest is history, we raakten instant bevriend! Hebben samen 
gereisd, samen gewerkt, samen gevierd (ik heb zelfs Gil’s trouwpak 
gemaakt. Dat had ze van te voren niet verteld, en maar goed ook 
anders was ik vast té zenuwachtig geweest), en samen geschilderd 
(toen Rolf onderweg was ;) en bovenal dierbaar lief maar ook leed 
gedeeld ….. 

…..Hoe oud … of jong was 
ik ook alweer dat ik in 
de Mazzo stond met een 
opgerold, onbedrukt, wit 
plastic tasje met mijn 
hoogstnodige spulletjes 
erin? Want welk type 
‘damestas’ dan ook, dat 
was (en is nog steeds ;)) 
niets voor mij … Ik zal begin 
twintig zijn geweest, net 
klaar met de academie, 
ik had nog geen echte 
serieuze job dus ook geen 
serieus geld op de bank. 

Niet veel later kwam ik te 
werken bij de Avenue. Eerst als 
stagiair, maar al snel in dienst. 
Hoe bijzonder was het dat ik 
deze kans kreeg om met Frans 
Ankone - de eerste stylist van 
ons land – samen te werken, van 
te leren en menige avonturen 
mee te beleven. Zo trokken we op 
een dag richting Arnhem voor 
een opening (als ik het me goed 
herinner). Met de trein, want 
een rijbewijs had Frans niet. Al 
zittend en keuvelend liep er een 
dame langs en opeens “Hé Frans! 
Wat leuk jou te zien! Jij ook naar 
dezelfde opening in Arnhem?”
En nu komt de ontknoping… 
de dame stelde zich voor en 
had zowaar de naam van de 
ontwerper in mijn tas! Ik was 
perplext, verrast, verheugd en 
vooral blij dat wat al een tijdje 
in mijn hoofd spookte opeens 
op haar plek viel! Dít is the 
one and only geniale Gilberthe 
Akkermans!!!

Ik vond het bijna onwerkelijk! 
Wie o wie was deze ontwerper 
met deze ultieme minimale 
esthetiek en dat had vertaald 
in een tas die alles was wat 
een tas moest zijn, maar heel 
kunstig en conceptueel alles 
weg had weten te laten wat een 
tas zo’n typische ‘vrouwentas’ 
maakt. Haar naam stond op 
het ingenaaide labeltje …. En 
Amsterdam erbij. 
Dus zij (want ik maakte op uit 
de naam dat de ontwerper 
een vrouw was) kwam ook uit 
Amsterdam?
Dus zij loopt net als ik door 
deze stad, ik met haar tas … 
en zij misschien op afstand 
mij aanschouwend met haar 
ontwerp onder mijn arm? 
Hoe zou dat zijn? Om te zien 
dat iemand jouw ontwerp 
waardeert en het koopt en 
draagt? Ik heb me dat altijd 
afgevraagd, temeer daar 
ik wist dat deze persoon 
daadwerkelijk zó dichtbij zou 
zijn….

Maar wel een zeer dierbare 
vriend die uiterst esthetische en 
minimale keuzes maakte, ze zocht 
en kocht. Dat bracht hem met 
een zekere regelmaat bij Hans 
Appenzeller. 
En zo kwam het dat hij mij op een 
dag verraste met het aanbod om 
dé tas te kopen, financieel voor te 
schieten, die hij daar had gezien 
en hem zó deed denken aan mijn 
opgerolde plastic tasje, dat hij mij 
geen keus gaf: deze tas was dé 
tas voor mij! En hij had volkomen 
gelijk! 
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MARJOLIJN
JOES
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ODA en  JAN
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Mijn mooiste herinneringen komen uit de 
bezoeken aan de Moulin in Frankrijk liefst in 
combinatie met erheen fietsen. De bezoeken met 
Heintje als bomenhakkers en als serrebouwers, 
het Ardennenweekend, het verwachtingsvol door 
de Franse Ardennen en de Morvan fietsen op 
weg naar de Moulin, het gastvrije onthaal, de 
serieuze gesprekken over de wisselvalligheden 
des levens.

Hopelijk kan ik nog een groot aantal keren die 
tocht maken.

PIET
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ROEMER en  TASHA 
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Out of the box denken, 
creatief omgaan met wat 
je hebt, inspireren en 
laten inspireren. Dat zijn 
elementen die terugkomen 
in alles wat je doet, of het 
nu inrichten, koken of 
tassen maken is. De tas van 
overlappende overgebleven 
lappen leer, net zoals de 
arancini van gisteren’s 
risotto, net zoals de 
inrichting van oud, nieuw, 
gekrast en strak. Op de een 
of andere manier past het 
allemaal samen alsof het 
altijd zo gehoord heeft.

ROEMER

Ik had altijd al veel 
bewondering voor je 
tassen. Als kind trok ik je 
logo en motieven over op 
doordrukpapier. Ik speelde 
met ritsen, de gaatjestang, 
en leerafval.

Ik vertelde aan iedereen die 
maar wilde luisteren, en nu 
nog steeds wel eens, dat mijn 
moeder modeontwerpster 
was. Bekend ook, ze stond 
in de Elle en hing in de 
vitrines van de Bijenkorf. 
Iedereen vind dat prachtig, 
en ik genoot van hun 
enthousiasme alsof het om 
mijn eigen werk ging. 

ROLF

Een favoriet uitzoeken kan 
ik niet. De portemonnee 
doet mij het meest aan jou 
denken, ik heb je nooit een 
andere zien gebruiken. De 
shopper zie ik het vaakst 
bij vrienden en familie. 
De lattentas, de visnettas, 
de hemdtas ; elk model 
heeft iets unieks. Bij mij 
thuis staat de “pillbox”, het 
ovale etui, dat ik uitzocht 
en jij Nina cadeau gaf. 
Ze bewaart hierin haar 
mooiste sieraden.

Ik ben trots op je 
ontwerpen, maar ook trots 
op wat je sindsdien au 
Moulin hebt opgebouwd. 
Beiden resultaten tonen 
hard werk, en liefde.
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ROLF en  NINA 
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THREES EN CECILE

Ik herinner mij dat Threes Gilberthe ging opzoeken 
in Amsterdam nadat ze tassen van haar had 
gezien. De zakradio bracht hun bij elkaar. Threes 
begon toen net met het TC design centre en 
hielp op deze manier de jonge kunstenaars. Ze 
was zelf de grootste afnemer! Had alle kleuren 
zaktassen in gebruik. Gilberthe vertelde toen dat 
het gebaseerd was op de papieren zakken bij de 
supermarkt in de vs. Ze kwam veel bij ons en toen 
ze zwanger was van jullie zag ze er uit als een 
bonbon! Zo mooi! 

Ik ben zelf ook een aantal keren in Frankrijk 
geweest, toen jullie nog klein waren en sliepen 
met de poezen op bed en onder de vlooien beten 
zatten. S middags gingen we zwemmen bij het rad. 
Mooie herinneringen aan.
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De Magische Portefeuille

Op de foto sta ik met de 
boodschappenklassieker 
van Giberthe maar voor mij 
is de Magische Portefeuille 
de echte klassieker. 
Helaas kon ik hem niet 
meer vinden maar in mijn 
gedachten weet ik nog 
precies hoe deze eruit ziet. 
Aan de buitenzijde het 
voor de ontwerpen van 
Gilberthe kenmerkende 
patroon geborduurd in 
leer. Bij het opendoen 
wordt een speelkaart 
zichtbaar of in die tijd 
een blauw tientje. Deze zit 
vast, met twee horizontale 
bandjes aan een zijde 
van het lederen mapje. 
Als je hem dicht doet en 
weer open zit het tientje 
aan de andere kant maar 
dan tussen twee bandjes 
die kruiselings het tientje 
vasthouden. Het tientje 

is naar de andere zijde 
verplaats. Hoe kan dat? 
Magie?

De overeenkomst met 
de boodschappentas 
is toch het speelse en 
eenvoudige idee. De tas uit 
een stuk leer gestanst en 
de verrassing dat hij zich 
hierdoor groter en kleiner 
kan maken. Ook een soort 
van magie. De portefeuille, 
een eenvoudige idee, geeft 
een gebruiker elke keer 
als die hem opent een 
glimlach. Dat maakt het 
een goed ontwerp. 

Inmiddels betalen we 
niet meer met het blauwe 
tientje. Maar ik weet zeker 
dat Gilberthe in deze 
tijd weer een bijzonder 
ontwerp had gemaakt van 
een magisch hoesje voor 
de Smart Phone waarmee 
we tegenwoordig betalen. 
Misschien wel een hoesje 
die hem voor even kwijt 
maakt om onbereikbaar te 
zijn. Magie!

Liefs Tijl Akkermans

TIJL
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TINEKE
WIES
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tassen tassen tassen
tassen tassen tassen

tassen tassen tassen
tassen tassen tassen

tassen tassen tassen
tassen tassen tassen
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